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Praktische info

Social Media
Als supermoderne KSA zijn we te 
vinden op elk sociaal platform!

Speciaal voor de oudjes
Het kan niet genoeg gezegd worden, 
maar de Droedel is ook ZEER 
belangrijk voor ouders! Er komt 
vaak belangrijke correspondentie in 
omtrent activiteiten, evenementen, 
kampen,...

 Facebook.com/ksatenbriel
 Twitter.com/ksatenbriel
 Instagram.com/ksatenbriel

 www.ksatenbriel.be

Contact
Zit je met een brandende vraag? Aarzel 
niet om ons te contacteren!

Bondsleider@ksatenbriel.be
Bondsteam@ksatenbriel.be
Secretaris@ksatenbriel.be
Kabouters@ksatenbriel.be
Pagadders@ksatenbriel.be
Jongknapen@ksatenbriel.be
Knapen@ksatenbriel.be
Jonghernieuwers@ksatenbriel.be
plus16@ksatenbriel.be
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woordje van de redactie

Lieve droedellezers,

Het is al de laatste... 
De laatste droedel van dit jaar ligt nu in jou handjes, maar zeker niet 
het laatste KSA-avontuur van dit jaar...
Na een mooie voorjaarsperiode en een memorabel paaskamp davert 
de KSA-trein voort met talrijke activiteiten.

Het is lente en daarmee ook het mooiste seizoen van het jaar. (op 
de zomer, herst en winter na) Het zonnige doch koele klimaat is 
ideaal voor de meest epische bosspelen. Of wordt het dan toch een 
spannend stadsspel? Niemand die het weet... of toch? Afkomen naar 
KSA is de boodschap!!!

Geniet alvast van deze verse droedel,
Uw favoriete redacteur (van werkjaar 2023-2024)
Emiel



kabouters aan het woord:
Beste liefjes, besties en andere mensen. Welkom in mijn rijm vol 
kinderwensen. Tijdens dit rijmpje vertellen we de kabouter-avonturen. 
Want er stond veel te verduren. De kabouters hadden het erg fijn. Ze 
dronken zelf hun eerste slokje.. heksendrank om zo de sporen van onze 
nieuwe trein te kunnen maken. Het was weer volop spelen in de wind. 
Alle kabouters waren goed gezind. Tijdens de paasvakantie gingen we 
op kamp, amai dat was een... super tof weekend. We kwamen tijden het 
kamp te wetenn wie er de spullen had gestolen. Dit wisten al snel de 
meesten. Dat was om te feesten! Ik kijk alvast uit naar het groot kamp. 
Hopelijk krijgen we daar het winnende lot. En leren we luisteren naar... 
elkaars zotte ksa-avonturen 
 
Groetjes leider Tuur



pagadders aan het woord:
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jow jow jow lieve pagadders, 
(en jow jow jow aan alle niet pagadders)

Lente is er hoera hoera,
De bomen vallen van de blaadjes.
of was het andersom?

De haren blazen door de lentebries,
Maar allez, was dat niet andersom...
De wolken komen door de zon...
Mo how, Elodie toch... Dat was toch andersom?

Nu goed, wat ik wel zeker weet is dat er weer heel wat leuke activiteiten 
gepasseerd zijn. Van het zoeken naar mathan tot het meedoen met de 
kabouters... het zat er weer allemaal bij. wat ik ook zeker weet is dat het 
beste nog moet komen (zoals gewoonlijk :)) 

Hier zijn nog wat dingen die ik weet...
Sommige katten zijn allergisch voor mensen.

Walvissen hebben vingerafdrukken, uniek voor elk individu.

Mannelijke kangoeroes kunnen hun testikels boven hun penis plaatsen 
om te voorkomen dat ze tijdens het springen gewond raken.

Een groep eenhoorns staat bekend als een “glitter”.

Pistachenoten kunnen spontaan ontbranden door de hoge concentratie 
van vetten in hun schelpen.

XOXOXOXOXOX,
Elodie



jonknapen aan het woord:
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knapen zeggen ook eens iets
Raf, een onhandige maar goedbedoelende jongeman, had zich voorge-
nomen om een overheerlijke taart te bakken voor de verjaardag van 
Xander. Maar er was één probleempje: hij had melk nodig en hij had 
geen idee waar hij die vandaan kon halen. Dus besloot Raf naar Boer 
Stan te gaan, de vriendelijkste boer in de buurt, om wat melk te vragen.
“Goedemorgen, Raf! Hoe kan ik je vandaag van dienst zijn?” vroeg Boer 
Stan.
 “Goedemorgen, Boer Stan!” zei Raf. Ik kom wat melk halen zodat ik een 
taart kan bakken voor de verjaardag van mijn beste vriend.
Boer Stan knikte begrijpend en zei: “Natuurlijk, Raf! Volg mij maar naar 
de stal, dan melken we een van de koeien voor je.”
Boer Stan wees naar een koe en zei: “Die daar, Raf. Dat is Jules, ze geeft 
de beste melk. Pak maar een emmer en probeer het eens.”
In plaats van de melk in de emmer te laten stromen, liet Raf de melk alle 
kanten op spatten! Het belandde op zijn kleren, op de grond, zelfs op 
Boer Stan!
Boer Stan moest lachen om Raf ’s onhandigheid en zei: “Nou Raf, dat 
was niet helemaal wat ik bedoelde, maar je hebt het in ieder geval gepro-
beerd. Laat mij het maar doen.”
Met een glimlach op zijn gezicht nam Boer Stan het melken over en 
vulde de emmer met verse melk. En maak je geen zorgen, het is geen 
probleem. Het is altijd leuk om wat hulp te hebben op de boerderij!”
Dankbaar nam Raf de melk aan en ging hij naar huis om samen met zijn 
zoontje Pieter-Jan een taart te bakken.



jhn aan het woord
Als leider van de jonghernieuwers maak je het ontbolsteren van kleine 
schepsels tot iets minder kleine schepsels mee. 
De ene komt met een beugel, de andere ook. Is het een trend of is er iets 
meer aan de hand?
De leiding van de jongerhnieuwers staan voor een waar raadsel, wat is 
hier aan de hand? Wat doet dat metaal aan al die kinderen hun tanden? 
Waarom zijn het er zo veel?
De opmars van de metaalmonsters begon vorig jaar, de eerste symp-
tomen kwamen bovendrijven. De bovenste rij eerst, waarna al snel de 
onderste rij volgde. Zou het een verslaving zijn? 
De trend (of het virus) verspreidde zich al snel doorheen de ban. Slechts 
enkelingen blijken immuun. De cijfers schieten door de daken heen. We 
zitten met een besmettingsgraad van om en bij de 47%. Wij maken ons 
alvast ernstig zorgen. Ze proberen hun liefde voor het metaal te ver-
bergen door te zeggen dat dit slechts tijdelijk is, meestal rond de 3 jaar 
vertellen ze ons. Duidelijke symptomen van een verslaving lijkt ons. Het 
is een uit de hand gelopen zeer lokale, ernstige, verschrikkelijke, over-
draagbare aandoening. Komt meestal voor tussen de leeftijden 14-18 
jaar. 
Geen paniek ouders, wij kunnen een aantal symptomen meedelen zodat 
u op voorhand al weet hoe laat het is. Dit zijn er slecht enkele, maar 
wel de voornaamste: langdurig bedplassen, fiëstabul drinken, veters 
niet kunnen knopen, fietsen naar Aartrijke, traag fietsen, speciale haar-
kleuren, niet kunnen praten tegen mensen van het andere geslacht,…
Wij hopen u zo te kunnen helpen om dit zelf niet te moeten meemaken.
Veel sterkte en groetjes
De jonghernieuwerleiding



+16 aan het woord:

We zijn plus 16 en wij zijn aan het woord,

We dansen in het rond en lopen op een koord.
We springen en we kruipen,
We stappen en we sluipen.
We hebben onlangs geboord,
Wij zijn aan het woord.

We zijn meer dan 16 daarom de 16 plus.
We zijn even handig als kabouter klus.
We zijn nog niet volwassen, dat kan je wel zien.
We noemen dan ook 16+ en niet + 18

wij waren de 16 plus en we waren aan het woord.
Wij gaan er nu weer eens van door,
Is er iemand die ons hoort?
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koken met Joran:
Ingrediënten:

250 g bloem
2 theelepels bakpoeder
1/2 theelepel zout
2 eetlepels suiker
2 eieren, gescheiden
250 ml melk
100 g gesmolten boter
1 theelepel vanille-extract (optioneel)
Instructies:

Meng de bloem, bakpoeder, zout en suiker in een grote kom.

Klop de eidooiers los in een aparte kom en meng met melk, gesmolten boter en 
vanille-extract (indien gebruikt).

Voeg het eimengsel toe aan de droge ingrediënten en roer tot alles goed ge-
mengd is. Het beslag moet redelijk glad zijn.

Klop de eiwitten stijf in een schone kom tot stijve pieken vormen.
Vouw voorzichtig de stijfgeklopte eiwitten in het beslag tot het goed gemengd 
is. 

Zorg ervoor dat je het beslag niet te veel mengt, anders verliest het zijn luchtig-
heid.Verwarm je wafelijzer voor en vet het lichtjes in met wat olie of bakspray.
Schep wat van het beslag op het wafelijzer (de hoeveelheid hangt af van de 
grootte van je wafelijzer) en bak de wafels volgens de instructies van je wafeli-
jzer, meestal ongeveer 3-5 minuten, of tot ze goudbruin en knapperig zijn.

Herhaal dit proces met het overgebleven beslag.

Serveer de wafels warm met toppings naar keuze, zoals ahornsiroop, vers fruit, 
slagroom, of chocoladesaus.

Geniet van je heerlijke zelfgemaakte wafels!
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het hoekje van bente

Als 
je 

een 
clubje 

van toffe 
vrienden ziet, 

Van je heidel 
diedel doedel diedel 

da. En je hoort van ver 
reeds een vrolijk lied, 

Van je heidel diedel doedel 
diedel da.refrein). Holahi! 

Holaho! (2x) Dat is de KSA! 
(KSA!)

Straffe stoten, toffe spelen, 
Vrienden die nooit gaan vervelen, 

Van je heidel diedel doedel diedel da. 
Is er één bedroefd, ‘t is ons aller leed, 

Van je heidel diedel doedel diedel da. 
En met ieders vreugd, juichen allen mee, 
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kapitein robrecht

SCHIP AHOI, Kapitein Rob hier! Ik neem jullie dit jaar mee op een reis rond de wereld. Met 
mijn boot en mijn trouwe Jonghernieuwers als matrozen zal ik de wilde wateren van onze pla-
neet bevaren. Jullie hebben het geluk te mogen meelezen in mijn reisverslag. Laat het avontuur 
beginnen!
Na een geslaagde eerste pitstop in Australië was het tijd om andere oorden op te zoeken. Deze 
keer wilden we niet al te ver varen aangezien dit vorige keer met Ilio aan het roer compleet 
fout liep. Hebe stelde voor om ons naar Vietnam te begeven. Ze had ooit op een feest in een ver 
verleden een jongeman van dit land ontmoet en hoopte hem daar te vinden. 
Vroeg in de ochtend op dag 2 van de doortocht door de Indische oceaan bevonden we ons mid-
den in een storm. Een serieuze storm en zoals altijd lag kapitein Rob mooi zijn roes uit te slapen. 
Enkele Jonghernieuwers waren in paniek en probeerden het schip te redden. Voor de reis had 
ik hen verteld dat ze 1 knop niet mochten induwen => DE VERBODEN KNOP. Kiana was van 
alle Jonghernieuwers het meest in paniek. Door de storm wist een golf de zijkant van het schip 
te raken. Hierdoor vloog een krabburger het schip op. Kiana verschoot en kwam vervolgens ten 
val. Hierbij vloog haar knie uit de kom, rechtstreeks in een soepkom om dan op de verboden 
knop te belanden. Er volgde een hels lawaai (vergelijk het met de tablet of terror) waardoor ik 
direct wakker werd. 
Ik had niemand verteld dat deze boot eigenlijk van mijn goede vriend Elon Musk is. Voor we 
het wisten, veranderde de boot in een raket. Op dat moment wist ik dat het reisje naar Vietnam 
er niet meer in zat. Senne vond het al bij niet zo erg aangezien hij zijn favoriete drankje toch op 
zak had. En je weet, daar drinkt hij graag een slokje op! Ik begaf me zo snel mogelijk naar het 
dek. Daar lagen enkele Jonghernieuwers in foetushouding te wenen om hun mama (A3-ano, 
Midas, Caas). 1 persoon was allesbehalve bang en had het stuur van de raket stevig vast. Zij was 
BOos op mij en keek met een strakke blik naar BOven richting de atmosfeer. 
Na enkele dagen was de aarde nog maar een schim en kwam 1 planeet dichter en dichter. Ik wist 
dat Elon verzot was op Mars dus vanzelfsprekend stond onze koers naar deze planeet. In mijn 
ooghoek zag ik Noah de naam van de boot veranderen van ‘’de ark van Noah’’ naar ‘’de raket van 
Noah’’. Het was duidelijk dat de jonghernieuwers klaar waren voor een nieuw avontuur. 
Daar was dan het moment. Onze raket zette de landing in op Mars. Gelukkig had ik in het reis-
boekje bij ‘’benodigdheden’’ een ruimtepak gezet. Iedereen had dit mee behalve Lore en Flore. 
Zij kregen de taak om de raket te beschermen en vanop afstand mee te rijden met de Marsrobot. 
De voordeur van onze raket zat op slot dus gingen we via de achterdeur. Tot onze grote verba-
zing werden we opgewacht door een wezen met wel een heel erg krokante broek. …

Voor deel II zal je moeten wachten tot volgend jaar.. 
groetjes, een verstrooide redacteur.



14

amuseleute:

help jij de paashaas zijn eieren te vinden?
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zoekertjes + geheim rijm:

zoekertjes:

0499 48 50 97: Een vriendje om mee naar de bioscoop te gaan
0493 33 38 73: Het antwoord op de vraag van één milioen 
0498 12 52 99: Een hoop geld, één milioen
0473 30 76 23: Een poster van leider nampie
0479 26 47 46: Een PC
0493 96 20 34: Een CP
0472 73 21 46: Een pot zilverajuintjes
0497 41 53 83: Een kaartspel
0487 50 54 29: De insta van Ruben

Geheim in rijm.

Rara...
Wie ben ik?
De geheime geheimerik,
De rijmende rijmerik.
De man van het sonnet of de limmerick.

Mijn identiteit is geheim.
Misschien daarom dat ik rijm.
Je zal het nooit raden dat vind ik fijn.
Het is zo leuk om geheim te zijn.

Ben ik een mens, of een dier?
Een eekhoorn of mier?
Ben ik een leider of toch een stier?
Een ding geef ik je op papier,
Al rijmend heb ik het meeste plezier.
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Sponsors




