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So Call me maybe
Bondsteam    

Leiders    
Kabouters

Finn Demon  0468 43 58 06
Aran Carney  0484 97 52 44
Charlotte Verbeke 0498 12 52 99
Tuur Bossant  0478 42 00 69
Rayen Chelly  0493 96 20 34
Johannes Gallein 0470 96 19 98
Lauri Lammerant 0499 87 56 31
Imany Vanbellem 0479 26 47 46

Pagadders
Ruben Moreel              0479 48 04 15
Bente Dumon  0493 33 38 76
Emiel Haezebrouck 0468 48 76 92 
Mathan Salembier 0468 30 21 74
Romy Moens  0475 42 64 83
Elodie Reynaert 0494 87 87 23
Febe Vanthournout 0472 73 21 46
Sarah Karambizi 0478 24 67 86

Jongknapen
Leontine Markey  0468 30 50 03
Maxim Pintelon  0468 24 87 90 
Mats Margodt  0497 41 53 83
Loeka Hautekiet  0470 29 48 16
Xander Fontaine  0473 30 76 23
Jiske Supeene  0499 82 13 91
Marieke De Clercq  0492 12 07 74

Knapen
Stan Margodt  0487 13 75 37 
Pieter-Jan Acou 0499 39 09 48 
Jules Papin   0493 93 10 76
Raf Tempels  0487 50 54 29 
 

Jonghernieuwers
Vic Tempels  0474 02 41 34
Anabelle De Clercq 0494 31 02 27
Lisa van Daele  0491 99 31 61
Robrecht Monbaliu  0473 30 76 23
Nam Quan Nguyen  0499 48 50 97 

+16
Wout Lingier  0495 49 57 11 
Nathan Bouuaert 0497 41 53 83 
Joran Moreel  0476 03 27 98

Pieter-Jan Acou
Aran Carney
Xander Fontaine

Weinebruggelaan 23
Vijverhoflaan 
‘t speelhof 86

0484 97 52 44
0499 32 25 36
0499 39 09 48

Maure Moerman 0479 63 14 36
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Praktische info

Social Media
Als supermoderne KSA zijn we te 
vinden op elk sociaal platform!

Speciaal voor de oudjes
Het kan niet genoeg gezegd worden, 
maar de Droedel is ook ZEER 
belangrijk voor ouders! Er komt 
vaak belangrijke correspondentie in 
omtrent activiteiten, evenementen, 
kampen,...

 Facebook.com/ksatenbriel
 Twitter.com/ksatenbriel
 Instagram.com/ksatenbriel

 www.ksatenbriel.be

Contact
Zit je met een brandende vraag? Aarzel 
niet om ons te contacteren!

Bondsleider@ksatenbriel.be
Bondsteam@ksatenbriel.be
Secretaris@ksatenbriel.be
Kabouters@ksatenbriel.be
Pagadders@ksatenbriel.be
Jongknapen@ksatenbriel.be
Knapen@ksatenbriel.be
Jonghernieuwers@ksatenbriel.be
plus16@ksatenbriel.be
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woordje van de redactie

Eindelijk, het is zover...
Lichten uit, spotlights aan...
Rustig blijven Emiel, rustig... Adem in, en uit...

                              (schraapt keel)

Dag lieve jongens en meisjes en alles er tussen,
mensen komen en gaan, * 
zelfs planeten blijven niet bestaan.
Na 3 jaren droedels vol hilariteit,
verdwijnt ook Ruben en dat zeg ik met spijt.
Hier kom ik... de nieuwe lichting,
hetzelfde systeem met een wat andere richting.
Ik beloof u de droedel zoals u hem kent.
Maar dan net iets beter, u wordt verwend.
Wat kijk ik uit om wat te slijmen
en wat nodeloos te rijmen.
Toch is het voor mij wat wennen
om hier ook wat nuttigs neer te pennen.
Los van het gigantisch amuseren
moet ik u dus ook informeren.
Maar goed, c’est quelque chose different,
ik eet gigantisch graag vol-au-vent...
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De bondsleider wil ook eens iets zeggen:

Beste KSA’ers, ouders, droedellezers en sympathisanten,
er staat weer een fantastisch jaar vol KSA voor de deur,
en dat mag ik met veel enthousiasme opnieuw inzetten als bondsleider. 
Dit jaar start ik mijn 15 e jaar in KSA 
en mijn tweede jaar als bondsleider.

Naast dit alles 
moet ik natuurlijk enkele belangrijke data meegeven 
die je zeker niet mag missen. 
Eerst en vooral staan we weer paraat met al de leiders 
op de enige echte Sint-Michielse Feesten op zondag 3 september. 
Die dag kan je op ons terras genieten 
van een overheerlijke Brugse Zot of van ons eigen biertje, 
De Blonde Bertn. 
Bij een kleine of grote honger kan je ook bij ons terecht 
voor overheerlijke braadworsten. 
Een weekje later op zaterdag 9 september
starten we het jaar met onze jaarlijkse Vlaamse kermis van 14-17 uur. 
De officiële startactiviteit valt op zaterdag 16 september.

Als je meer info wenst over één van deze evenementen 
of over onze KSA-werking. Aarzel dan niet om op onze sociale
media te kijken of ons te contacteren.

Veel KSA-groeten
Pieter-Jan



Kabouters:

aran:
Woah wat heb ik hier naar uit gekeken, zo’n tof boekje in de brievenbus. 
Leesplezier gegarandeerd! 
Maar ik kijk echter nog meer uit naar het komende KSA jaar. 
Volgend jaar sta ik namelijk *tromgeroffel* opnieuw bij de kabouters! 
Maar voor we aan het jaar beginnen stel ik mezelf even voor. Een ge-
woon tekstje zou maar saai zijn, dus hier zijn enkele dingen die ik even 
kwijt wou:
Ki lseep ctronbsa.
Jnmi lievelingseten singlleirveeten si azzpi.
Nijm kta thee zlu.
Kbuotrsea zjni ed kleuste sgtajes.
Taler wli ki karchtlree wroden.
Ki enb begeron po 92 gustausu.

finn:
Dag lieve kaboutertjes, hier ben ik weer!
Ik leerde op kamp de spreuk “eentje is geentje” en daarom geef ik met 
plezier nog een jaartje leiding geven aan de kabouters. Behalve KSA doe 
ik nog verschillende dingen, denk maar aan euh, euh, oké ik doe niet 
superveel buiten KSA maar ben daarom graag met KSA bezig. Daarom 
ben ik dit jaar jullie banleider. Ik kijk er superhard naar uit om weer toffe 
activiteiten en kampen met jullie mee te maken. Hopelijk jullie ook? Dan 
zeg nog enkel ‘doedeloe’ en ‘zwaaizwaai’!
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charlotte:

Hey hallo lieve kaboutertjes,
Ik ben Charlotte en ik ben 18 jaar. Dit jaar is mijn derde jaar als ka-
bouterleidster en ik heb er supermega veel zin in! 
Sommige gastjes kennen mij natuurlijk al, maar voor de nieuwkomers 
onder ons, stel ik mij even voor. 
Mijn lievelingseten is spaghetti en daarna een lekkere chocoladetaart (ja 
inderdaad, de hele taart!)
Mijn lievelingskleur is rood, maar lichtgroen is ook wel keimooi. 
Mijn grootste hobby is natuurlijk KSA, maar ik ga ook graag zwemmen 
en lopen :) Mijn kaartje voor de fitness ligt jammer genoeg een beetje 
stof te vergaren nu. 
Nu om af te sluiten nog een klein weetje: ik noem alle gastjes altijd 
‘liefjes’, en dat vinden ze soms maar een beetje vreemd. Ik zeg altijd dat 
het is omdat ik iedereen zooooo lief vind. 
Dus liefjes, ik heb er nu al keiveel zin in! Hopelijk jullie ook :)
Groetjes Charlotte
Xoxo

tuur:

Ik ben een slechte leider,
sorry,
Ik heb echt gewoon geen zin om een leuk tekstje te maken.
groetjes,
Tuur
O, ja... ik heb een broer.
Ik deed dierenverzorging...
Kwestie dat je het weet hé ;) 
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Johannes:
Hallo lieve kabouters en kabouterinnen

Ik ben Johannes, 16 jaar oud en dit is mijn 4e jaar in KSA. Na een jaartje 
pagadder nam ik een pauze van 6 jaar. Maar in het 2e jaar jonghernieu-
wers was ik terug van weggeweest. Samen met Rayen ben ik de enige 
jongen van ons jaar die leiding zal geven. Thuis heb ik 2 lieve hondjes en 
een oudere broer die ook in KSA zat. Mijn hobby’s zijn: niet aanstellen, 
KSA, weerwolven spelen, Wikipedia en bergen beklimmen. Mijn idool is 
oud-leider Ilya, ik droom ooit zo’n goeie leider te zijn als hem. Ik kijk er 
naar uit om me samen met jullie elke zaterdag te amuseren!

Imany:
 
Dag lieve kabouters, mijn naam is Imany en ik ben 17 jaar jong.   
Een weetje over mij: tekstjes schrijven is niet echt mijn ding, dus heb ik 
speciaal voor jullie een mooi kunstwerk gemaakt zodat jullie een beetje 
kunnen zien wat ik allemaal leuk vind :) 
Dikke knuffel en tot binnenkort!
  



Lauri:
Hallo lieve kaboutertjes  
Mijn naam is Lauri en dit wordt mijn eerste jaar als leiding. Ik ben 16 
jaar, maar verjaar op 6 september, bijna dus! Het wordt mijn laatste jaar 
in de school Stamina waar ik de richting economie-wiskunde volg. Wat 
ik het liefst doe is, eten. Chocolade en fruit vind ik superlekker, maar 
vlees eet ik niet zo graag. Ik hou ook veel van dieren. Zelf heb ik drie 
honden, twee katten en en heleboel luide papegaaien. Ik heb superveel 
zin om megaleuke spelletjes te spelen en er samen met jullie een topjaar 
van te maken!

rayen:
Beste avontuurlijke superhelden van de ksa! 
Ik ben Rayen en dit is mijn 3de jaar KSA. Ik begin dit jaar met leiding te 
geven bij de kaboutertjes. Ik kijk er ontzettend hard naar uit om leiding 
te geven aan jullie. 
Oh, en trouwens, beste avonturiers, er is nog iets dat jullie moeten wet-
en! Ik ben absoluut dol op sporten, eten en tijd door brengen met mijn 
vriendjes! Dus als je me ooit wilt uitdagen voor een showdown, sta ik 
altijd klaar met mijn energie en mijn gekke moves.  
Samen zullen we spannende avonturen en gekke dansjes maken. En 
wees niet bang, want ik heb een anti-kietelkracht, dus niemand zal kun-
nen stoppen met lachen! 
Dus, beste kabouters laten we onze sjaaltje aan doen en dan zien we 
elkaar binnenkort :) 



pagadders:

Geachte pagadders,

Bij deze sta ik ook dit jaar terug bij deze ban. Als vijfde jaar leiding ben 
ik ver weg de oudste van de pagadderleiding. Dat brengt natuurlijk ook 
wel ervaring met zich mee.

Ik bespaar jullie alle details over mijn leven en zal ze even snel samen-
vatten op de komende lijn:
Joran, 21 jaar, erwtensoep, 4, 32 geiten, toch wel meer dan 7
De vragen voor deze antwoorden mag je er zelf bij bedenken. Verder 
ben ik dit jaar niet langer secretaris, maar niet getreurd, dit zorgt er 
namelijk voor dat ik een nog betere banleider kan zijn!!!
Bij deze nog 5 films dat je zeker moet kijken (quiz volgt op een van de 
activiteiten)
1. Cars /2. Cars 2 /3. Cars 3 /4. Planes/ 5. Planes 2

Beste iedereen,
Even een korte voorstelling van mezelf.
Na een fantastisch jaar met veel spaghetti, hoop ik op volgend jaar meer spaghetti.

Toch wil ik nog wat dingen over mezelf zeggen.
Eerst kan ik jullie vertellen dat ik verpleegkunde ga studeren in Gent.
Laten we zeggen dat volgend jaar NOG leuker wordt.
Een beetje appelsap lust ik wel maar niet te veel anders is er morgen minder.
Leiding geven vind ik super tof en.
Uit bronnen kan je vernemen dat ik. volgend jaar weer de pagadders bijwoon.
Keb er al mega veel zin in! 

(kyeah groetjes Bente)

ruben:

bente:



emiel:
Dag lieve kindertjes en kindertjesinnen (of zoiets)
Ook dit jaar bekleed ik maar weer eens de functie als leider.
Echter sta ik dit jaar voor de pagadders. Daarom verplicht ik me ertoe 
ook voor deze eerder ietwat juveniele leeftijd mijzelf 100 procent te en-
gageren en KSA te tillen tot een net iets hoger niveau.
Verder moet er van mij geweten worden dat ik reeds de functie als    
droedelmeester beoefen en daarom van mij aangenomen wordt dat ik 
mijn taal tot de uiterste puntjes verzorg. Zo kunnen lezers van dit uiterst 
inteligente tijdschrijft dit beamen.
Mij werd verteld dat mijn taalgebruik soms als complex gezien wordt, 
echter ben ik van mening dat mits enige persevantie dit geen enkel prob-
leem mag vormen.
Ik pleit dus voor het algemeen Nederlands edoch ook een amusant jaar,

Hoogachtend en met serene groet,
Emiel

Mathan:



elodie:
Heyhey,
Ik ben Elodie en ik ben 16 jaar oud. Ik word 17 jaar op 29 december, dus 
niet vergeten :)
Ik start dit jaar mijn 13de jaar als lid van KSA en daarmee start ik mijn 
eerste jaar leiding bij de …… pagadders!
Mijn grootste hobby is natuurlijk KSA, maar daarnaast sport ik heel 
graag, doe ik iets met vrienden of ga ik kijken naar een match van Club 
Brugge.
Ik heb een oudere broer, die ook in KSA zat, maar intussen al gestopt is. 
Ook heb ik een hond die Caramel heet.

Ik heb er super veel zin in, dus pagadders, hou jullie vast, want het wordt 
een fantastisch jaar.
Hopelijk zie ik jullie snel!!
Groetjes 
Elodie

febe:
Halloooooo,
Ik ben Febe en sta dit jaar bij de pagadders, waar ik suuuuuperveel zin in 
heb. Ondertussen begin ik aan mijn 10e jaar in KSA. Natuurlijk kennen 
jullie mijn nog niet zo goed, dus daarom hier een woordzoeker om wat 
meer over mij te weten te komen. Zoals mijn lievelings
-eten en -kleur, mijn leeftijd en nog veel meer. Tot op vele activiteiten!
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romy:

Halloooo pagadders

Ik ben Romy. Dit jaar word ik 18, beetje spannend. Dit wordt mijn 
eerste jaar als leiding en ik heb er heel veel zin in! Ik hou van eten. Mijn 
lievelingseten is pasta, maar ik ben wel geen grote fan van groenten. 
Thuis heb ik twee katten, Mufin en King. Een andere hobby van mij, 
naast KSA, is paardrijden. Dit jaar wordt mijn laatste jaar middelbaar in 
Sint-Andreas waar ik Humane wetenschappen studeer. Af en toe werk ik 
ook in bakkerij Lieven. 
Ik kijk al uit naar het komende jaar! 

TOT SNEL PAGADDERS!!!!
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Sarah:
Dag liefste pagadders 
Mijn naam is Sarah Karambizi en ik ben 17 jaar oud. Zo ben ik ook de 
jongste thuis met twee oudere broers. Hoewel ik een jaartje weg was bij 
de KSA, ben ik nu helemaal terug en klaar voor mijn eerste jaar leiding 
samen met jullie! Om mij een beetje beter te leren kennen heb ik een 
woordzoeker voor jullie gemaakt waar jullie volgende woorden in mo-
gen zoeken: 
Kenmerk: krulletjes 
Lievelingskleur: rood  
Hobby’s: KSA  
Mijn lievelings KSA-spel: dropping 
Geboorte maand: december  
Sterrenbeeld: steenbok 
Bang voor: krokodillen  
Woonplaats: Loppem  
Lievelingseten: Lasagne  
Bloedgroep: A-positief
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Jongknapen:

leontine:

Heyhey allerliefste jongknapen, ik ben dus wederom jullie leidster. Dit 
jaar wel banleidster, om er toch eens wat verandering in te steken. Jam-
mergenoeg zonder Joran, wat ik echt heel erg vind eigenlijk maar bon. 
Uiteraard heb ik er supermega veel zin in om er weer een mega leuk jaar 
van te maken. Nu zal ik jullie even een beetje over mezelf vertellen. Ik 
heb 1 kat in het ene huis en 1 kat en 1 hond in het andere. Mijn favoriete 
van de 3 is toch wel Mootje, want die is nog klein. Eigenlijk noemt hij 
Mo, maar het is Mootje voor de vrienden. Ik hou ook van babybell’s en 
de groene calipo’s. Het allerliefste drink ik ice tea green, maar ik drink 
ook heel graag warme thee. Ik hou niet zo van koffie, want daar word 
ik misselijk van. Ik hou ook niet van stoofvlees of mosselen. Dat vind 
ik niet zo lekker. Wat ik wel lekker vind is macaroni en ik eet extreem 
graag rijst. Ik ga dit jaar een andere richting studeren, want de vorige 
was niets voor mij (voor de geïnteresseerden: ik ga journalistiek stu-
deren in Gent). Ik hou ook veel van de zee en van de herfst. Charlotte 
is mijn allerbeste vriendin en ik mocht dus weeral niet in dezelfde ban 
staan als haar! Dat is dus totaal niet omdat we een andere voorkeur in 
leeftijd hebben hé. In mijn vrije tijd lees ik graag en doe ik graag dut-
jes. Ik probeer het schilderen ook, maar ik zou mezelf nu niet bepaald 
goed noemen. Later als ik groot ben zou ik ook wel willen pottenbakken 
of keramiek doen. Mijn lievelingskleur is groen. En ik luister het liefst 
naar Justin Bieber of SZA. Wat ik niet graag luister is techno, maar ik 
word een beetje geforceerd en ik kan het nu niet bepaald ontlopen. Mijn 
lievelingsdier is een ezel en ik hou van bloemen (hint hint). Zo dat was 
het weer. Ik zal jullie volgend jaar waarschijnlijk weer hetzelfde vertellen, 
maar dan misschien vanuit een andere ban. 
Xoxo jullie lievelings leidster Leontine
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Maxim:
Ik hoor jullie al denken… 

Weeral die leider, die oude versleten leider. 
Ja hoor, dat is zeker! 

Nu genaamd de ‘scharreman’, volgens jullie.
Terug van weggeweest van sommigen of bij de anderen

 back to back. 
Het is terug een plezier om bij jullie te zijn 

voor mijn 5e jaar als leider in KSA Ten Briel. 
en nu mijn 2e jaar als jongknapen leider.

Wat zijn die jaren voorbij gevlogen!
  En wat heb ik er al van genoten! 

Op naar de mogelijke volgende!
 Al 21 zeg, de zomer bijna afgelopen en op naar de

eerste activiteiten van het jaar. Wie weet is het wel iets
speciaals. Zoals de gewoonlijke andere activiteiten.

Maar weet je wat het allergekste is? Jullie zijn allemaal
geweldige lach-experts! Jullie kunnen overal om lachen

- in een gekke dans, een grap of een komisch
momentje. En dat zal dit jaar ook weer zo zijn.

We zullen het jaar tegemoet gaan met een glimlach op
ons gezicht. Hopelijk hebben jullie er evenveel zin in als ik.

Groetjes Maxim

Loeka:

Dag allemaal, ik ben Loeka en staan al langer leider dan dak men eigen 
poepenol afkuisn,  kamuseren mien rot met die top kienders da junder 
voor iedere activiteit afzettn. ikzelf zien 19 jaar mo mentaal ziek der al 
53. Ik meugn nu na 2de jaar hogeschool met dak de strever en uitge-
hangen. khoop dame junder veel kun bijleren en amuseren. juwww!
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Xander:
Dag lieve gastjes! Ik ben Xander en ik ben 22 jaar oud. Dit jaar maak 
ik een grote carrièreswitch bij KSA, want ik ga van de jonghernieuwers 
terug naar de -12, namelijk naar de jongknapen! Dit wordt mijn 5de jaar 
als leider en mijn 2de jaar als secretaris. Dat betekent dat ik opnieuw 
leiding zal geven aan de gastjes met wie ik mijn eerste jaar als leider heb 
doorgebracht.

Bovendien heb ik nog een geheimpje dat ik met jullie wil delen. Tegen 
de tijd dat jullie dit lezen, ben ik waarschijnlijk niet meer in België, 
omdat ik in de Verenigde Staten ga studeren! Daar zal ik mijn master in 
finance and risk volgen. Gelukkig kom ik rond de kerstperiode terug, 
zodat ik toch de helft van het jaar leiding kan geven.

Als jullie vragen hebben, maakt het niet uit waarover het gaat, ik zal 
mijn best doen om jullie zo goed mogelijk te ondersteunen, net zoals het 
stoeltje van nampie op tentenkamp (xD). Ik ga ervan uit dat jullie me nu 
al goed kennen, maar toch zal ik nog even mijn hobby’s opnoemen. Ik 
hou van surfen, snowboarden, baseball, fitness, zeilen en McDonald’s. 
Dus als er een gastje naar mijn eerste activiteit van het jaar komt met 
een surfplank, een snowboard, een baseballknuppel, een squat rack, een 
boot en een Big Mac, dan krijgt dit gastje zeker een tweede vieruurtje.

Het dringt nu pas tot me door dat ik jullie allemaal enorm zal missen 
wanneer ik in Amerika ben. Maar voordat je het weet, zal ik vol enthou-
siasme terugkomen om ervoor te zorgen dat we er een geweldig jaar van 
maken. *drops Mac*
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Mats:
hei nimeni on Mats (Fins)
am 17 ani (Roemeens)
benim de bir ağabeyim var in de Ksa ( deels Turks) 
Ik zit al sinds het 2de jaar Kabouters in de KSA (Nederlands)
otthon van 1 macskám Jack (Hongaars)
διασκεδάστε φέτος (Grieks)
Grüße

Jiske:
Hey jongknapen

Ik ben Jiske en ik ben 17 jaar. Ik heb 2 hele schattige katjes: Puma en 
Zazou. Ik studeer Sociale en Technische Wetenschappen in MIA. Ik 
zit al 13 jaar in KSA en dit jaar word ik jullie leidster. Ik heb veel leuke 
herinneringen als gastje en ik hoop dat ik jullie nu ook veel leuke her-
inneringen kan bezorgen als leidster. Mijn passie is skiën en met een 
warme chocomelk is het altijd top! Ik luister heel graag naar muziek en 
zing graag eens mee, ook al klinkt het soms wat vals. 

Ik heb er veel zin in. Met jullie wordt alles leuker! 
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Maure:
Hallo iedereen!!!!!

Ik ben Maure, 17 jaar en dit is mijn 12e jaar in KSA, waarvan mijn eerste 
jaar als leider. Mijn eerste jaar leiding zal ik geven bij de jongknapen 
(joepiewoehoe). Veel over mezelf heb ik niet echt te vertellen maar ik 
kan wel met trots meedelen dat ik het flanrecord (= 11) van onze KSA 
op mijn naam heb staan :)
Naast mezelf heb ik een jongere broer die ook in KSA zit en een ultrasu-
perschattige hond Tommie.

Als laatste wil ik  nog een shoutout  geven aan  mijn mede-eerste-
jaarleiding want we hebben het record van aantal nieuwe leiding en 
aantal vrouwen in een jaar aller tijden verbroken (one team one dream).

Annabelle (marieke volgens sommigen:)
Heyy jongknaapjes
Mijn naam is Marieke en ik ben één van jullie nieuwe leidsters dit jaar. 
Jullie kennen waarschijnlijk mijn oudere zus Anabelle wel. Je kan mij 
beschouwen als de jongere en frissere versie ;). Het is nu mijn 13e jaar 
in KSA en het is ook een heel grote passie. Buiten KSA doe ik nog dans 
en tekenacademie. Ik kan ook piano spelen en zingen. Als jullie heel veel 
geluk hebben krijgen jullie het misschien wel eens te horen. Ik studeer 
economie-moderne talen in de Jozefienen en ik zou graag later iets in de 
mode doen. Ik heb nog heel veel andere interesses ook die zullen jullie 
allemaal tijdens het jaar wel leren kennen. Ik heb er super veel zin in en 
ik hoop jullie ook!
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Knapen:
stan:
Juwwww dag Knapenban hier ben ik weer.

Dit jaar ben ik voor het eerst banleider bij de +12 en hier ben ik super 
blij mee. De meeste van jullie zullen me waarschijnlijk nog kennen 
van bij de jongknapen 2 jaar geleden. Maar er zijn ook een paar nieu-
wkomers en daarom stel ik me nog even voor. Mijn naam is Stan, bijna 
19 en ben al 3 jaar leider bij KSA Ten Briel. Buiten KSA hou ik me bezig 
met mijn studie verpleegkunde en ga ik vaak naar de fitness. Ik hou van 
dieren, lekker eten en cadeautjes ;)
Mijn lieftallige leidingsteam en ik zullen van dit jaar een onvergetelijk 
jaar maken vol zotte activiteiten. We hopen dat jullie er minstens even-
veel zin in hebben als wij.
Nog een klein mopje om af te sluiten:
Wie maakt muziek en lust geen vlees?

Vegi Penxten

PJ:
Geachte lezer,
Ik acht het een voorrecht om mij aan u voor te stellen. Mijn naam is 
Pieter-Jan, een jongeman van 15 jaar, momenteel actief als derdejaars 
student industriële ingenieurswetenschappen. 
Naast mijn toewijding aan de academische wereld, koester ik een diepe 
interesse in buitenschoolse activiteiten. De Katholieke Studenten Actie 
(KSA) heeft mijn hart veroverd, waar ik met gelijkgestemde jongeren 
spannende activiteiten onderneem en vriendschappen voor het leven 
smeed.
In mijn zeldzame momenten van ontspanning zoek ik verdieping in 
literatuur en geniet ik van klassieke muziekstukken die mijn geest ver-
rijken. Bovendien waardeer ik het gezelschap van vrienden en neem ik 
graag deel aan vermakelijke spelavonden.
Met hoogachting,
Pieter-Jan 
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Jules:
Dag lieve droedellezertjes, net als Tuur en Loeka sluit ik aan bij de stoute 
kindjes. Ik schrijf niet graag tekstjes en ben dol op leiders trakteren. Bij 
deze is net als bij Loeka de belofte ingezet. Ook hoorde ik via via dat 
Tuur met plezier ook een verfrissinkje aan de brave leidingploeg gunt.
Jeeeeepsssssssssss,
Jules

P.S. JAAAAAH.... ik ben de broer van Camille ik weet het.

Raf:
Hallo droedellezer, ik ben jullie leider. Mijn motto: je bent jong en je 
wilt wat! Ik doe vaak domme dingen en val vaak met m'n fiets, maar 
al die hechtingen doen me niets!(geen fietsactiviteiten voor de knapen 
hopelijk) Naast mij leest Brian een strip, leider Finn die draagt nooit een 
slip. Leontine ligt te slapen in de trein, ja, Jules die is pittig klein (<3). 
Jozefien doet een dansje, geef stomme leider Stan ook maar een kansje. 
Het is geen doei of geen daag, pas maar op voor Charlotte haar gezaag! 
Mijn 2 drinkflessen zijn leeg, wees maar flink of ik geef je een beenveeg. 
Knapen hou je maar vast, want in tegenstelling tot de anderen, heb je 
van mij geen last! TOT OP DE ACTIVITEITEN <3 RAF
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Jonghernieuwers:
vic:
Sup slonghernieuwers 
Ben ik weer, je kent me wel vic21jaar14ejaarinksaenvrouwenmagneetin-
mijnvrijetijd, ook rij ik graag op tractors en ik hou van tractors en ik haat 
geen tractors. Grote, nee grootste fan van papa Niels Destadsbader ik ben 
tot over over over over over over mijn oren verliefd op Niels. 
Ik heb nog veel dromen in het leven, zo wil ik heel graag nog veel leuke 
dingen doen. 
Ben weer banleider want N.. Q… was echt heel super slecht ( mopje ly )
Daag

Veel groetjes,                                   Tractor Civ 

robrecht:
Geen zorgen mens of dier, Captain Rob is hier!
Welkom Jonghernieuwers, we zullen het komende jaar samen de woelige 
waters van het Jonghernieuwerleven bevaren. Mijn trouwe matrozen zullen mij 
dit jaar helpen het schip op koers te houden (als Vic de boot niet opeet).
Onze eindbestemming: een kamp waar de oormeester scharre gaat, een pseu-
do-πkampioen door de hudo rolt, iemand als een paard in het wild rondrent, 
een hebberig persoon naast de aardappelkampioene slaapt, een knie in de 
kom blijft, een BOterham met kaas van kaas en co gegeten wordt, 2 geliefden 
hun lieftallig lied opnieuw kunnen zingen, een capoeirakrijger op iedereen 
zijn zenuwen werkt, een blonde jongeman zijn eerste ksa-kamp meemaakt, de 
Pokémontrainer weer te weinig water zal drinken, Poki alles in goede banen zal 
leiden en onze toekomstige Red Flame haar zoveelste panna zal ontvangen van 
de EHBO-meester.
Onderweg zullen jullie je waarde wel moeten bewijzen, de Jonghernieuwerv-
loot is enkel voor waardige losers (LOSERGAMES2.0 INCOMING, twas wel te 
peizen). Ik zal jullie nu mijn dierbaarste geheim verte ...
Ow shit Nampie is aan het kwijlen, HIJS DE ZEILEN!!! Ik moet er van door, 
SCHIP AHOY!

PS: Niets
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Nam Quan: (op de volgende pagina)
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Dag schatjes van patatjes 
Met nederigheid en plezier kan ik aankondigen dat ik met grootste 
onderscheiding gesolliciteerd heb voor de job als leider om voor de 
jonghernieuwers te staan. Zeker omdat dit jaar KSA Ten Briel 90 jaar  
jong is. Wat een prestatie, historisch!
Ahja, voor diegene mij goed en minder goed kennen;  Mijn voornaam 
bij geboorte is Nam Quan. Vaak noemen jullie mij Nampie. Ik ben al 
intussen 21 jaar geworden en ben ook al begonnen met mijn 5e jaar leid-
ing te geven. Ik ben 1mxx groot. Groot genoeg dus. Mijn lievelingseten 
is burger maar heb nog steeds zin in een crème croissantje. Ourthe! 
Paddelen is leuk totdat je banleider een bal tegen je bakkes slaat. 
Ik doe niet veel aan beloftes maar ik beloof junder 1 ding. We 
gaan dit jaar een LEGENDARISCH JAAR  van maken en zeker op 
BONDSKAMP!!! Loat je ma ke goan! Ciao ciao xxx Nampie

Lisa:
Beste Jonghernieuwers (en andere lezers), 
Alweer een nieuw jaar aangebroken, en nu mag ik mij al voor de 6de 
keer voorstellen aan jullie in deze fantastische Droedel. Ik ben Lisa en ik 
ben ondertussen 22 jaar oud. In juni ben ik afgestudeerd als bachelor in 
de agro- en biotechnologie, of makkelijker gezegd als dierenverzorger. 
Nu ben ik nog volop op zoek naar een job (help me pls). Mijn hobbies 
naast KSA zijn wandelen met mijn hond, mijn katten ambeteren, we-
glopen van wespen, boeken lezen, Sims spelen, lasagne eten,… en af en 
toe eens een of andere obsessie krijgen. Ik heb er heel erg veel zin in dit 
jaar, en kijk ernaar uit om jullie de beste activiteiten van jullie leven te 
bezorgen.
Tot op de eerste activiteit he zeg, xoxo Lisa



25



26

+16:
Wout:
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Joran:
Hoi hoi Joran hier. Ik begin dit jaar aan mijn derde jaar als leiding, en 
deze doe ik bij de aspiranten. In mijn dagelijks leven werk ik als be-
wakingsagent bij securitas. Ik ben er zeker van dat we er samen met de 
gasten een geweldig jaar van gaan maken.

Nathan:
hallo aspiranten en anderen zoals je ziet bevind ik me volgend jaar in de 
aspi ban als leider. ik kan maar 1 ding 10 keer zeggen: 
 
1. laten we er een fantastisch jaar van maken 
2. kom ons maak dit ‘n wonderlike jaar 
3. le ta bëjmë një vit të mrekullueshëm 
4. (sorry lezertjes de droedel herkent deze taal niet) 
5. ας την κάνουμε μια υπέροχη χρονιά 
6. mek wi mek am wan big ia 
7. (zie nummer 4)
8. kum ropui takah i siam ang u 
9. nech je to skvelý rok 
10. deanamaid bliadhna air leth dhi 
 
yo tot binnenkort!
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Hernieuwers:

(klein woordje van de redactie)
ja zeg lieverds, met die dubbele boekingen hier... ik weet nu dus echt niet 
of ik dhr. Ruben Moreel en dhr. Nathan Bouuaert hier een 2e keer inzet 
of niet. wat dachten jullie van een gemeenschappelijk tekstje?

Camille en co:
Lieve hernieuwers

Hier zijn we dan jullie drie lieve kapoenen die tal van leuke activiteiten 
in petto hebben.
Enkele leuke feitjes over jullie geliefde kapoenen.
Kapoen 1: Ruben, lacht zonder geluid dus kijk zeker naar zijn gezicht 
voor je besluit.
Kapoen 2: Nathan, heeft weinig nodig om zich te amuseren, zijn geliefde 
teddybeer kan namelijk jongleren. 
Kapoen 3: Camille, je zult denken dat er een heks passeert maar het is 
haar lach waarmee ze je oren bezeert. 
Conclusie: we zullen ons keihard amuseren dit jaar. 

Dikke kussen
Jullie kapoenen
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amuseleute en zoekertjes:
Kan jij Finn naar zijn geliefde suiker leiden?
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zoekertjes:
+32 468 43 58 06: Ik zoek nog steeds mijn suiker.

+32 474 02 41 34: Nog een tractor zou wel aangenaam zijn!

+32 468 48 76 92: Een goed zoekertje

+32 479 48 04 15: Een goeie droedelmeister

+32 499 39 09 48: Confetti en slingers (Ik vier mijn 15e verjaardag)

+32 468 30 50 03: Ik zoek Joran.

+32 476 03 27 98: Drie zilveren pollepels

coming soon or coming back:

* koken met Joran:
* geheim rijm:
* kapitein Robrecht:
* het hoekje van Bente:
En misschien nog veel meer... 

misschien hé..

To be continued... 
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Sponsors




